Werkgroep

%\é De Slobkousijes

SLOBKOUSNIEUWS 02 jrg11l

Ons Slobkousnieuws gaat weer mee met de gang van de seizoenen. Na de plantjeszomer de
herfstpaddenstoelen en de laatbloeiers op de jaarovergang wordt het nu weer al mos en korstmos
wat de klok slaat.

Wie het kleine niet eert ........

Luc, Nicole, Guido en Peter waren weer op stap en laten ons mee genieten van hun waarnemingen

Groeten van Jan

Dag Jan

De woensdag gaan wandelen in de Itter- en Oeterbeekvallei, voor de rest van de week beetje somber en nat weer,

dan maar in me warm kot stillekes begonnen met de mossen.

Groeten Luc

gedraaid knikmos




bleek dikkopmos

duinsterretje



Mooie plekjes horen er ook altijd bij
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Op stap in Mullemerbemden Peer

Op zoek naar Parapluutjesmos vond ik het minder algemene Halvemaantjesmos met halve maanvormige
broedbekers.

Massa’s dode stengels van de angstaanjagende Duivelswandelstok.

Dennenharszwam op den

Groetjes Nicole







Dag Jan,
Hier weer een paar foto s van mossen uit het Hageven.
Ook een larve van een kokerjuffer of schietmot een soort die op het land leeft vond ik tussen het mos.

Groeten Guido

muursterretje
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Vliermos

riempjesmos




Dit vind ik zelf wel heel bijzonder. Ik ken kokerjuffers van talloze waarnemingen van waterdiertjes waarbij ze
een indicator zijn van goede waterkwaliteit.
Wat ik niet wist is dat er ook landvormen van kokerjuffers zijn en dat is net wat Guido aantrof in een mos!

We zijn weer iets wijzer geworden. Bedankt Guido.



Verslag van Peter voor de Slobkousjes van ma 11/01 t.e.m. zo 17/01:

Deze week even naar 't Plat in Overpelt geweest op zoek naar levermos. Blijkbaar zijn er twee soorten: Folieuze en

thalleuze !

' Helmroestmos (folieus levermos)

Ik ben ook in Westmalle en Oostmalle geweest. Niet om ne goeie trappist te drinken maar voor het werk. In Westmalle
waren ze de kerk aan het renoveren en wanneer je dan met de loep zit te kijken en af en toe een foto maakt van de
kerkmuur van heeeeel dicht bij dan beginnen de mensen zich vragen te stellen.

Hier vond ik op +/- 1,5 hoogte het parapluutjesmos tegen de kerkmuur (langs een defecte regenpijp)

Parapluutjesmos (thalleus levermos)
Het was al lang geleden dat ik de witte citroenkorst nog eens gezien had. Ook de stoffige en de platte citroenkorst

waren er te zien evenals de sinaasappelkorst.

Witte citroenkorst Stoffige citroenkorst



Witte schotelkorst Kroezig dooiermos

Deze week in Gent nog leuke plantjes gezien:

Schubvaren

Uiteindelijk thuis nog een gewone zakdrager gevonden tegen de deur van het tuinhuis, je moet van ver wel goed
kijken om het te zien...



Groetjes,

Peter



