
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het slobkous jaaroverzicht 2013 
 

 

 

 

 

 

Er is in de nieuwsbrieven al zoveel geschreven dat we het voorbije jaar vooral in 

beelden willen tonen 



Op woensdag 9 januari werden de mossen, die de dag voordien 

in het Hagenven waren gevangen, aan een grondig onderzoek 

onderworpen.  

 

 

 

 

 

 

Top waarneming op 22 januari was wel een nieuwe exoot voor 

onze regio "de blauw-rose sparrenolifant". We hebben hem 

onmiddellijk gemeld op het Waarschuwingssysteem Invasieve 

Exoten. Hij was wel te groot om hem 's anderendaags onder de 

microscoop te leggen 

 

 

 

 

 

Op de wandeling van 29 januari in de vlasmeer kwamen we deze 

verliefde bomen tegen 

 

 

 

 

 

 

 

Na een korte voorjaarsstop gingen de slobkousjes op 

19 februari rondneuzen in de omgeving van de 

veewey. Luc hield er een nat pak aan over. 's 

Anderendaags waren er onder de bino weer mooie 

dingen te zien 

 

 

 

 

 



 

Op 26 februari gidste Gerard de slobkousjes in de 

omgeving van de Bolisserbeek. 

 

 

Bij de wandeling van 5 maart in Resterheide zat de 

fotograaf blijkbaar in hogere sferen 

 

 

 

Dit geel nestzwammetje konden we op 19 maart 

op den Tip fotograferen. 

 

 

 

 

 

 

Deze harslakzwam stond ons op 23 

maart in de buurt van de AA beek op te 

wachten 

 

 

 

 

 

 

En toen was het paasvakantie en begon het plantenseizoen te lokken 

 



 

 

We begonnen het plantenseizoen met een proloog in 

het watervalbos met zijn bosanemonen. 

 

 

De wandeling van 24 april was vooral bedoeld om nog wat 

bij te leren en stond daarom onder leiding van Hans 

Vermeulen 

 

Op 1 mei gingen we op zoek naar de bronnen van de Nijl Dommel en 

sommigen namen dat zoeken duidelijk heel ernstig 

 

 

 

Elf slobkousjes kamden op 8 mei 

de wateringen van Sint 

Huybrechts Lille uit, verzekerd 

van de toekomst 

 

Op 15 mei gingen we in de buurt van de nieuwe hangbrug een stuk 

Hagenven inventariseren op vraag van de beheersploeg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 22 mei trokken we naar de pelterheggen 


